Een foto uit de schoenendoos

Ze staan er nog, de vier huisjes aan de Hoofdstraat vanaf no. 127
tot 133. In 1916 zijn deze woningen gebouwd. Ze waren eigendom van
de toenmalige burgemeester P. Lotsy. De eerste bewoners waren: Chr.
Imthorn, Azn. Jac Gravekamp, C. Peet en L. Rhijnsburger.

Deze foto dateert uit 1930 en kinderen uit bovengenoemde gezinnen
poseren voor de fotograaf. Deze woningen zijn de laatste jaren opgeknapt
en naar de eisen des tijds geriefelijker gemaakt.

Kunnen we ons indenken dat deze bewoners s avonds bij mooi weer
rustig met hun stoel langs de weg een buurpraatje maakten? Er waren
maar een paar mensen in ons dorp die een auto bezaten en van doorgaand
verkeer was weinig sprake. Dat is allemaal verleden tijd. Toch wel
weer eens leuk, zo’n foto uit de schoenendoos.

Heeft U er soms ook nog? Even een telefoontje naar correspondent
Joh. Imthorn: 71020.
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